
HERDENKING

Duizenden mensen zijn van hun leven beroofd, 
stuk voor stuk zonder genade.
Zij hebben altijd in ons land geloofd,
maar moesten het achterlaten met enorme schade. 
De laatste soldaten hebben het vuur gedoofd,
na deze hartverscheurende tirade.

Misschien denk je, ach het kan gebeuren, 
die oorlog laat me koud.
Maar deze mensen zijn hier aan het treuren, 
die hele oorlog was een grote fout.

Dit soort dingen mogen niet gebeuren, 
onze strijders hadden een hart van goud. 
Wie deze zwarte pagina gaat verscheuren, 
weet niet waar hij echt van houdt.

Oorlog is geen spel dat je kunt winnen, 
het heeft alleen verliezers stuk voor stuk. 
Oorlog heeft alleen maar kwaad in zinnen, 
het heeft niets te maken met puur geluk. 
Wie ooit een oorlog gaat beginnen, brengt alleen maar ongeluk.

Laten we nu onze helden gaan herdenken, 
de mannen om wie we echt geven.
Sta stil en ga bedenken,
dat zij de vijand hebben verdreven. 
Laten we duizend tranen schenken, 
voor de redders van ons mooie leven.

Voorgedragen door Evert Sijbesma op 4 mei 2015.
(Evert Sijbesma is vernoemd naar zijn gesneuvelde oom)
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